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Vi ET 'T LEVEN,
EINDLIIK HEB IK MU VERZOEND ME
MET ZUN VEELHEID EN ZAUN BRUTE PRACHT,
MET ZUN ONBEGRUPLLK BLINDE STREVEN.
MET ZUN EEUWGE DAG EN EEUWGE NACHT.

G EN MUN ZINNEN

- ART LEE
EN 1K RUIN MUN H o TER S,

N IK OPEN GANS MUN ERHUS,
EN oEE VERSE WERELD STROOMT NAAR c'w.::e.».
ALS DE ZEE DOOR EEN VERWOESTE SLUIS
DIG ALS HET NIET
J£EL DE AARDE
AR EN ARDEN

Bertus Aafjes

De schrijver Bertus Aafjes woonde en werkte van 1973 tot
1993 in Swolgen.

Bertus Aafjes overleed na een ernstige ziekte, in zijn
woning aan de rand van de Swolgense bossen. Hij werd op
26 april 1993 begraven op het R.K. Kerkhof in Swolgen.

Al veel eerder had hij die plek, achter het tuinhuisje, tegen
de muur, zelf aangewezen. Bij toeval was die plaats precies
op het moment van zijn begrafenis ook aan de beurt

U kunt zijn graf vinden op het lage (nieuwe) kerkhof, in de
tweede rij achter het tuinhuisje, links tegen de muur.



